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Editörden 


çilirken ben *çekim'olması konusunda kararsızdım. Kelime 


Açıkçası bu ayın dosya konusu se; 
oyunu yaparak “çekimserdim” diyebilirim. Aklımda nasıl olacağına dair şüpheler vardı. 
“Çekim”in sınırlarını tam olarak kestiremiyordum, birçok anlama gelebilecek kaygan ve havada bir kelime olduğunu düşünüyordum. Yani çekim derken neyi kast ediyorduk? İstek, yakınlaşma, dürtüler, çekicilik ve hatta yerçekimi... Ekibe, fikirlerini değiştirmeleri için dil bile döktüm. 
Fakat bugün derginin bitmiş halini yeniden okuduğumda konunun çok yerinde ve derginin vizyonuyla çok paralel işlendiğini görüyorum. Bu sayı çekimin bin türlüsüne değinerek; Çalmaya duyulan çekim kleptomaniye, kişiler imde benzerlik ve farklılıklara, bizi derinlere çeken örtük belleğe, çekimin riskli bir türü olarak pornografiye; bana” farklı perspektiflerden baktırtmayı başardı. 


Hem hayatımızın hem de merak edilen gizli bir alanın içinden konuları işlediğimiz bu sayı umuyorum hepimiz için ilgi çekici olacaktır. 


Keyifli okumalar. 


Çalmaya Duyulan 
Çekim: Kleptomani 
Zehra Gülser 


Pazar gününü evde geçirmeye karar vermişti ama bunun iyi bir fikir olmadığını fark etti. Evde oturmaktan canı sıkılmıştı, zaten cumartesi günü de evde kalmıştı. Kahvaltının ardından sık sık görüştüğü ve birlikte güzel vakit geçirdiği arkadaşı Zeynep'i aradı. Zeynep onu kahve içmeye çağırınca çok sevindi ve hemen hazırlanmaya başladı. İşte, sohbet edip dertleşecek, zaman geçirebilecek birini bulmuştu. 
Hızla evden çıkıp arabasına atladı ve kendisini Zeynep'in evinde buldu. Zeynep kahve yapmak için mutfağa geçince salonda yalnız kalmıştı. Salonda açık duran televizyondan her zamanki sıkıcı pazar programları o yayınlanıyordu, Zeynep'i beklerken televizyonu izlemeye başladı. Bu sırada gözüne masanın üzerinde duran bir çakmak çarptı. Bu, beyaz, üstünde minik kırmızı çiçekler bulunan sıradan bir çakmaktı. Aslında geçen gün bunun aynısından ve farklı renklerinden bir dizi sıralanmış çakmakları markette de görmüştü. Ucuzdu da ama ne de olsa sigara kullanmıyorum diyerek almamıştı çakmaklardan. Zeynep'in kahve yapmasını beklerken salonda açık duran televizyonu izlemeye çalışıyordu ama ne yapsa da televizyona odaklanamıyordu, gözü hep masanın üzerinde duran o çakmağa kayıyordu. O beyaz çakmak onun olmalıydı evet. Yok yok, hayır bunu yapması doğru olmazdı. Burası Zeynep'in eviydi ve bu da onun çakmağıydı. Aman ne olurdu sanki şu çakmağı alıverse. Oturduğu koltuktan çakmağa bakıyordu, sanki çakmak da ona. İçinde durmaksızın büyüyen bir gerginlik vardı. Evet evet, o çakmağı alıp çantasının içine atmalıydı. O çakmak onun olmalıydı, buna hiçbir şey engel olamazdı. Üzerindeki kırmızı çiçeklerle süslenen şu beyaz çakmak o kadar çekici duruyordu ki, yerinden kalkıp çakmağı eline almaktan kendini alıkoyamıyordu. Terlemeye başladı, kendini sıkıyordu. Bekledi, bekledi... Hayır dayanamıyordu. 
Aniden yerinden kalktı, hızla masaya doğru yöneldi, elini çakmağa uzatıp bir hışımla aldı ve pantolonunun arka cebine koyuverdi. Sonra tekrar koltuğa oturdu, çantasını çıkarıp çakmağı içine yerleştirdi. Derin bir iç geçirdi, rahatlamıştı. Yüzünde neredeyse kulaklarına kadar uzanan bir tebessüm belirmişti. Çakmak onundu ve buna çok sevinmişti. Rahatlamış hissediyordu. 
Koltuğa kendini bırakıp rahatça arkasına yaslandı ve gülümseyerek televizyonu izlemeye devam etti. O sırada salona elinde kahvelerle Zeynep girdi, “Neye gülümsüyorsun öyle?” diye sordu. Bu soru afallamasına sebep olmuştu. Oturduğu yerde dikleşti ve biraz kekeleyerek “Neye olacak canım, işte şu pazar programları yok mu... Neyse ben bir lavaboya 


gideyim.” deyip yerinden kalktı. Lavaboya girince aynanın karşısında kendisine baktı ve az önce çakmağı gizlice alıp çantaya koyan ben miydim, bunu nasıl yaptım diye düşündü. Aynadaki yansımasını gördükçe içindeki suçluluk hissi de dik bir tepeden yuvarlanan kartopu misali büyüyor, büyüyordu... Utancından ne yapsa, bir mağara bulup içine mi saklansa, bilemiyordu. O çakmağı çalmıştı evet! Resmen çalmıştı! 

19. yüzyılın başlangıcından bu yana dürtüsel ve kompulsif olarak değersiz ve ihtiyaç duyulmayan veya kolayca elde edilebilecek nesneleri çalan küçük ama belirgin bir grup insanın varlığı keşfedilmiş, böylelikle kleptomani hastalığının tanınırlığının yolu açılmıştır (Mcelroy, Hudson, Pope ve Keck, 1991). DSM-V'te Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları bölümünde geçen kleptomaninin birincil tanımı kısaca A kriterinde, kişisel kullanım için ya da parasal değeri açısından gereksinilmeyen nesneleri çalma dürtülerine karşı, yineler biçimde, karşı koyamama olarak geçer. Kişi çalmaya yeltenmeden az önce giderek yükselen bir gerginlik hisseder ve çalma işleminin gerçekleştirilmesi sırasında haz alır ve hemen ardından da sevinç ve rahatlama duyar 


(Köroğlu, 2014). 
Kleptomani, 56 vakanın incelendiği bir vaka çalışmasında kadınlarda erkeklerden daha çok 


görüldüğü şeklinde rapor edilmiştir. Bu verilere göre 
56 hastanın 43'ünü kadınlar oluşturuyordu. Bu da 
9o77'lik bir oran demek. Hastaların 9050'sinin 20 yaş 
ve sonrasında kleptoman olduğu, diğer yarısının ise 5 
yıl veya daha uzun zamandır kleptoman belirtiler sergilediği görülmüştür (Mcelroy vd., 1991). Aynı çalışmada kleptomaninin majör depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete bozuklukları ve obsesif kompulsif” bozukluk ile komorbit görüldüğü hatta kleptomaninin genellikle bozukluklara yancı olarak seyrettiği gözlemlenmiştir. 

Hastalığın etiyolojisi net olarak bilinememekle birlikte genel olarak beyinde patolojik oluşumların spesifik olarak temporolimbik ve fronto-subkortikal dizgelerde beliren işlev aksaklığının kleptomaniye neden olduğu tahmin edilmektedir (Yüksel, Taşkın, Ovalı, Karaçam ve Danacı, 2007). Ülkemizde yapılan bir araştırma da bu görüşü destekler niteliktedir. Araştırmaya göre, karbonmonoksit | zehirlenmesi ardından hastanın beyninde hem temporal lob hem de globus pallidus lezyonları beraber gözlemlenmiş, bu da vakada zehirlenme ardından kleptomani oluşmasına neden olmuştur (Yüksel vd. 2007). Bu bilgilere ek olarak kleptomani için risk faktörleri şöyle belirlenmiştir; ailedeki birinci dereceden akrabalardan birinde kleptomani veya obsesif kompulsif bozukluk olması, kadın olunması, başka ruhsal bir hastalık olması yani komorbit görülmesi (kleptomani olan kişilerde genellikle bipolar bozukluk, anksiyete bozukluğu, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı veya kişilik bozukluğu gibi başka ruhsal hastalıklar da 


bulunmaktadır), (kafa (Otravması oveya yaralanmaları yaşanması (Mcelroy vd., 1991). 
20 vakanın incelendiği başka bir vaka çalışmasında 
ise kleptoman hastaların çaldığı eşyalar genellikle, plastik poşet, bozuk para, şeker vb. yiyecekler, çorap, hap, kalem, kitap, küpe, küçük oyuncaklar, kaset, kağıt, film, havlu, kıyafetler, aksesuarlar, kozmetik ürünleri olarak kayıt edilmiştir (Mcelroy, Pope, Hudson, Keck ve White, 1991). Kleptoman kişiler çalma — dürti beraberinde (o çalma O işlemini gerçekleştirdikten sonra dürtü doyurulması ile bir rahatlama (o hissederler o ancak (o genellikle o bu rahatlamanın yerini bir süre sonra pişmanlık duygusu alır. Kişi sosyal çevresine karşı kendini mahcup hisseder ve hırsız konumunda olmaktan rahatsız olabilir, Kişinin bu süreci anlaşılırsa sosyal ilişkileri darbe alabilir. Bu anlamda kleptomani sosyal işlevselliği etkileyebilen bir bozukluktur. Bir vakadaki sosyal işlevselliğin etkilenmesini inceleyen bir olgu sunumunda, incelenen vakanın çalma olayına iliskin sucluluk ve pismanlık duygusu icinde olduğu, bu davranısı nasıl yaptıgını anlayamadığını söylediği belirtilmiştir. Bu vaka ve ailesi kleptomani sonucu yaptıkları nedeniyle ailenin yogun utanç, ve sucluluk hisleri nedeniyle uğ, yıldır yasamlarını sürdükdükleri şehire uzak farklı bir şehire tasındıkları bilinmektedir. 
Hem vakanın kendisi hem de diger aile üyeleri eski yaşadıkları şehirde yaşayan diğer kızlarının ailesini ziyaret etmek için gidememektedir. Eski yaşadıkları şehirde komşuları ve tanıdıkları ile de karşılaşmaktan ve ya denk gelmekten kaçınmaktadırlar. Taşındıkları yeni oşehirde de sosyal (e iliskiler (kurmak istememektedir. Evde zaman geçirmeyi tercih etmektedir. Yeni şehirde kimseyle görüsmek tanışmak istememektedir. Eskiden yaşadıkları şehirde yasayan kızının sosyal çevresi ile iletişiminde de sorunlar oldugu bilinmektedir (Akpınar, Korucu ve Tanrıtanır, 2014). Her ne kadar durdurulamayan bir dürtü ile yapıldığından kasti olarak yapılan hırsızlıktan ayrılsa da kleptomaninin de cezai yönü yasalar ve toplum huzuru açısından değerlendirilmektedir. Bu çerçevede ceza sorumlulugunu ortadan kaldıran etmenin akıl hastalıgi veya zayıflığı olmalı, dürtü kontrolünü etkileyen nevrozlar, kisilik bozuklukları ve madde etkisi altında olmak gibi diger psikiyatrik durumlar göz önüne alınmamalıdır (Soysal, 2015). Belirtilen bu açıklamaya ek olarak Türk Ceza Kanunu'nun 32. 
Maddesinin 2. “Fıkrasında akıl hastalığı ya da zayıflığı nedeniyle şuur ve hareket serbestisini tümüyle değil de önemli ölçüde ortadan kaldıran durumlarda, ceza indirimi uygulanır”, ifadesi yer almaktadır (Kandem, Büken, Büken ve Erkol, 2014, s. 


beyin 


17). Kleptomanide de kişinin hareket kabiliyeti önemli ölçüde öz kontrolü dışında gerçekleşebilmektedir. Sıradan bir hırsızlık ile 


kleptomanik çalma eyleminin temel farkı hırsızlık amacıyla gerçekleştirilen eylemin temel hedefinin, çalınan objeyi kişisel amaç ve çıkarı için çalmak 


olmasıdır. Bu durumda ceza indiriminin ne ölçüde uygulanacağı, kleptomani teşhisinin varlığı ve sürecin işleyişi gerçeğe ulaşarak bu da adli tahkikat ile elde edilen bu olayın gelişimine ait tanık, sanık ifadeleri ve diğer bilgilerin de birlikte değerlendirilmesi ile mümkündür (Kandem vd., 2014). 

Peki kleptomaninin tedavisi mümkün müdür? Tedavi seçenekleri nelerdir? Kleptomaninin tedavisi oldukça basarı ile tamamlanamayabilir. Tedavi er bir sebebi de kleptomaninin klinik ir. o Özellikle (| genelde (| diğer bozukluklarla komorbit görülmesi tedaviyi zor hale getirebilmektedir e diyebiliriz. Çalma ( davranısını karmaşık hale getiren mühim bir problem genellikle eslik eden depresyon, anksiyete, kimlik sorunların veya diger emosyonel bozuklukların varlıgidır. 
Farmakoterapi açısından bakıldığında SSGF'lerin dürtü kontrol bozukluklarındaki tedavi başarısı ise yeterli bulunmamıştır. Kleptomaninin bağımlılık ile olası iliskisi tedavide opioid antagonistlerinin bir çözüm O olabileceği (o yönünde (| varsayımlarla denenmesine yol açmıstır. Opioid antagonistlerinin direkt değil ama dolaylı olarak dopamin sistemini etkileyerek varlık gösterdikleri ve kleptomanide gözlemlenen öznel haz ve istekleri düzenlediği düsünülmektedir. o Naltreksonun ( etkisini o ventral tegmental alan ve prefrontal kortekste dopamin salınınımını düşürmesi ile gösterdiği bilinmektedir (Çalıyurt ve Tamam, 2009). Öyle ki bir çalışmada majör depresif bozukluk ve obsesif kompulsif ek 


teşhisleri olan, BDT ve fluoksetin tedavisine naltrekson © eklenmesinin (ardından (o kleptomani belirtilerinde azalma görülen bir kadın hasta 


çalışılmıştır (Aydın, Güngör ve Gülseren, 2012). Bu da psikoterapi ile farmokoterapinin ve özellikle naltreksonun etkiyi o artırabildiğinin Obir kanıtı sayılabilir. Yine başka bir çift kör yapılan, plasebo ve kontrol gruplarının kullanıldığı deneysel bir çalışmada naltrexone kullanımının kleptomani tedavisinde etkili olduğu belirlenmiştir (Grant, Kim ve Odlaug, 2009). 
Anksiyolitik kullanımı açısından bakıldığında da dirençli o kleptomani o olgularında Obuspiron ile güçlendirme tedavilerinin yapılması veya tedaviye diazepam veya alprazolam gibi benzodiazepinlerin eklenmesinin kleptomanik semptomların varlığını inhibe ettiği gösterilmistir. 

Elektrokonvulsif terapi tekniği olarak geçen EKT'nin Kleptomani tedavisinde uygulanmasının da başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı literatürde belirtilmistir. 
Kleptomanide EKT tedavisinin vakalar hakkında yeterli bilgi toplanana dek özellikle dirençli vakalarda kullanımı ile sınırlandırmanın uygun olduğu düşünülmektedir. 

Psikoterapiler açısından incelendiğinde ise bilissel davranısçı terapilerin © kleptomani (| tedavisinde psikodinamik  psikoterapilerin (| yerini — aldığı bilinmektedir (Çalıyurt, 2009). 


Fotoğrafların 
Gölgesindeki 
Kimlikler 

Emel Emre 


İnsan, yaşamının her döneminde kendini bilme ve anlamlandırma arayışı içinde olmuştur. Varoluşsal kaygı olarak adlandırılan bu arayışın temel amacı kendini gerçekleştirme ve içinde yaşadığı dünya ile bir bütün haline gelebilmektir. Heidegger, kendi varlığımızı ve bir varlık olarak var olmanın anlamını sorgulayabilmenin bizi diğer varlıklardan ayırdığını düşünür (Akkaya, 2015). Bununla birlikte insan, ölümün farkında olarak yaşayan tek canlıdır; ölüm ve yaşam insan hayatında sürekli olarak diyalektik bir ilişki içerisindedir. Bu sebeple insanın hayatındaki duruşu aslında ölüme karşı bir duruştur. Ölümün farkında olan insan, ölümünden sonra da kendisinden izler kalsın ister. Bu izler, yaşamları boyunca taşıdıkları kimlik duygusunu simgeler. 


Kimlik duygusunu oluşturan ilgi ve yetenekleri üzerinden (o yöneldikleri meslekleri, kariyerleri, hobileri ile geleceğe dair yatırım yaparlar. 
Postmodernizmden (oönceki dönemde kimlik duygusunun özünü - yukarıda söz ettiğim gibikişilerin o meslekleri, kariyerleri, ilgi alanları oluşturmaktaydı. Bu dönemde kimlik duygusu tüm yaşam için bir kez seçilirdi. Kişi hayatını ona göre sürdürür, çevresindeki insanlar onu yaptığı işlerle anlamlandırırlardı. Günümüzde ise kişinin oluşturan en önemli şey sosyal medya hesaplarında çizdiği imaj. Kusursuz bir selfie, kahve fincanı ve birkaç estetik duran eşya fotoğrafları ile oluşturulan kusursuz bir profil ile hayal edilen kimliğe doğru ilk adım atılmış oluyor. 
Selfie'lerle birlikte paylaşılan abartılı kariyer bilgileri, tartışmaya kapalı ideolojik fikirler, gezilen veya gezilmiş gibi yapılan yarı gerçek yarı hayali 


hayatlarını insanların gözlerinin önüne sererek söylenmeye (| çalışılan (oOoşey (oaslında (o “ben burdayım”dır. Sosyal medyada paylaşılan 


fotoğrafların yüksek “like” alması önemli bir unsurdur. o Gözler önüne serilen hayatların beğenilmeme ihtimali kişinin kendisinde olumsuz benlik algısına sebep olabilecek kadar önemlidir. 


Kişinin kendini, bedenini idealleştirme arzusu en çok profil fotoğraflarında öne çıkarken bu profil fotoğrafları, kişinin kimliği hakkında daha fazla bilgi vermesi düşüncesinden dolayı çok daha özenli seçilmektedir. Profile ilk bakışta çizilen imaj ne kadar iyi olursa çevreden gelen ilgi aynı oranda artış gösterecektir. 


Goffman, bireyin tek bir kimliğinin olmadığını, tersine çoklu kimliklere sahip olduğumuzu, sahip olduğumuz kimlikler arasından içinde bulunduğumuz duruma en uygun kimliği seçtiğimizi söylemektedir. Goffman'ın üzerinde durduğu “çoklu benlikler metaforu” ilk olarak William James tarafından kullanılmıştır. James, bireylerin tek bir ben kavramının olmadığını, farklı ortamlarda gösterdikleri çoklu benliklere sahip olduklarını söylemiştir. James'e göre insanlar farklı izleyicilere kendilerini kabul ettirebilmek için, stratejik oOolarak gösterdikleri “çoklu sosyal kimliklere” sahiptirler. (Özdemir, 2015) 


Yukarıda bahsedildiği gibi insanlar için kimliğin inşası oldukça önemlidir ve tek bir kimlikten bahsedemeyiz. Sosyal medyada kimlikler istenildiği gibi yansıtılabilirken sosyal medya dışındaki hayatımızda yani gerçek hayatta bu durum oldukça kısıtlıdır. Sosyal medyanın çekiciliği, kurgusal ve dokunulmaz bir yer olmasından kaynaklanmaktadır. 
Hayallerimizi yansıttığımız, ideallerimizle var olan, içinde bulunduğumuz gerçeklikten epey uzak bir dünya olarak görülmektedir. Geçmişte aile albümlerinde yer alan ve yalnızca yakın arkadaş ve 


akrabaların görebildiği fotoğraflar günümüzde yalnızca adını duyduğumuz insanların bile görebileceği o mecralarda paylaşıma açılmıştır. 


İnstagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya ortamlarında isimlerin bile kurgu olabildiğine şahit oluyoruz. Her mecrada ayrı ayrı kurgulanabilen kimlikler, kişilere özgür olabilme imkanı sunarken aslında yine belli toplumsal normlara uygunluğu gerektirmektedir. Yazımın başında bahsettiğim gibi ölümünün farkında olan insan; beğenilmek ve fark edilmek duygularını sosyal medyada paylaşılan kusursuz o fotoğraf çekimleri ile gidermeye çalışmaktadır. Farkında olarak veya olmayarak girilen “like” yarışında kendini kaybedenleri zaman zaman yakın çevremizde görebilmekteyiz. Var olduğumuz günden bu yana kendini gerçekleştirme, fark edilme gibi ihtiyaçlar (o giderilmeye çalışılmaktadır ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu arayış yerini daha kolay diyebileceğimiz kurgulara bırakmıştır. 


Pornografi ve Riskli Cinsel Davranışlar Çeviren-Derleyen: Zeynep Adıgüzel 


Pornografinin ya da cinsel içerikli materyallerin 


üretimi ve kullanılışı oldukça yaygın. Ancak pornografinin standart hale getirilmiş bir tanımı bulunmamaktır. Mevcut olanlar da oldukça 


değişken ve birbirleriyle tutarsız (Short vd., 2012). 
Yine de, en çok benimsenmiş tanım Hald ve Malamuth (2008)'den geliyor: “alıcıda cinsel düşünce ve istek yaratma ve bunları arttırma, aynı zamanda, genital bölge ve cinsel hareketlere açık bir şekilde maruz bırakma amacı içeren herhangi bir materyal”. Pornografi birden fazla biçim halinde medyada yer edinebiliyor: dergiler, kitaplar, video klipler, filmler, fotoğraflar, karikatür ve mesajlar gibi (Doering, 2011). 

Bunların içerisinde, internet pornografisinin, cinsel içerikli medyanın özel bir şeklini teşkil ettiği düşünülüyor. Örneğin Cooper (1998) ın ortaya attığı Üçlü A Teorisi'ne göre internetin sahip olduğu üç özellik, onu bir kişinin cinselliğini ifade etmede ve cinsel içerikli materyal paylaşmada güçlü bir seçenek kılıyor o Karşılayabilirlik (affordability), — ulaşılabilirlik — (accessibility) . ve anonimlik (anonymity). Üçlü A Teorisi'ne dair kanıt ve destekler sınırlı olsa da, cinsel davranışın internet ve internet dışı alanlarda farklılık gösterebileceği ihtimalinin (oo altını (o çizmesi bakımından önemli (Fisher ve Barak, 2001). 
İntemet (o ve ( internet (odışı ( pornografiyle ilişkilendirilen bir çok kavram yaygın bir şekilde araştırma okonusu olmuştur. Ancak yapılan araştırmalar yoğunluklu olarak cinsiyetçi tutum, cinsel şiddet, bağımlılık, yasadışı pornografi yoluyla mağduriyet, aile değerlerine tehdit, tecavüz mitlerinin kabulü ve olumsuz rol modelleri üzerine odaklanmıştır (Doering, 2011). Pornografi ve riskli cinsel davranış arasındaki ilişki, önemli bir cinsel sağlık konusu olduğu halde, fazla dikkat toplamamış bir araştırma alanı olarak kalmıştır (Doering, 2011). 

Pornografik içerik tüketiminin cinsel davranış üzerine olabilecek etkilerini tartışan o birçok açıklama öne sürüldü. Bunlardan en baskın olanı perspektif cinsel bilişsel senaryo teorisi. Cinsel senaryolar cinsel karar verme mekanizmalarını, arzu ve davranışları yönlendiren içselleştirilmiş sosyal mesajları temsile eden bilişsel şemalardır (Gagnon ve Simon, 1973). Pornografi cinsel sosyalizasyon ohakkında bilgi verdiği gibi; prezervatif kullanımı, cinsellik amaçlı ilişkilere dair 


normların belirlenmesi, düzenlenmesi ve uygulamaya geçirilmesine yönelik önemli bir kaynak olabilir (Weinberg vd, 2010). Cinsellik amaçlı ilişki, İngilizce literatürde Casual Sex olarak geçip; birbirini bir şekilde tanıyan insanlar, ilk buluşmalar, seks işçileri ve müşterileri gibi birbirlerine bağlılık sözü vermemiş gruplar arasında gerçekleşen ve fazla sayıda cinsel partnerle ilişkili bir aktivite olarak tanımlanmaktadır (Paul vd., 2000; Braun-Courville ve Rojas, 2009). Bir diğer popüler görüş de Sosyal Bilişsel (Kuram. 
Bandura'ya göre, insanlar korunmasız cinsellik davranışlarını modelleme aracılıyla öğrenebilirler (Bandura, 1986). Özellikle, prezervatif kullanılmayan cinsel davranışlara yönelik ödüllerin pornografik tasvirlerin (örneğin erkek orgazmı), ilişkili ceza ve negatif sonuçlarının yokluğuyla birleşmesi sonucunda, bu davranışların albenisi ve gerçekleştirilme olasılığı artmış oluyor (Seto vd, 
2001). 


Pornografik içerik tüketiminin riskli o cinsel davranışlar (o üzerindeki (o etkisine (o odaklanan araştırmalar o genellikle oergenlerle (o yapılmıştır. 
Ergenlik, cinsel sosyalizasyonun bu dönemde 


kurulan bilişsel senaryoların üzerindeki güçlü etkisinden dolayı, psikoseksüel gelişim için kritik bir dönem. Bunun aksine, yetişkinlerin daha gelişmiş eleştirel düşünce becerileri ve iyi yapılandırılmış O cinsellikle (alakalı (| bilişsel senaryolarından dolayı, pornografinin etkilerine daha açık olduğuna dair genel geçer bir düşünce mevcut. Klinik alandaki önemine rağmen, yetişkin pornografik içerik tüketicilerine dair yapılan araştırmalar oldukça az (Peter ve Valkenburg, 
2011). 

Harkness vd. (2015) sistematik bir şekilde yaptıkları derleme çalışmasında, pornografik içerik tüketimi ve riskli cinsel davranışlara yönelik göstergeler arasındaki ilişkiyi inceledi. Riskli cinsel davranışların fiziksel ve cinsel sağlık için önemli sonuçlar doğurabileceğine ve bu alanda gelecekte yapılması gereken araştırmaların önemine ışık tuttular. Çünkü kelimenin tam manasıyla araştırma kıtlığı ile karşı karşıya kaldılar, özellikle prezervatif” kullanımı ve cinsellik amaçlı ilişkilerle alakalı. Ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara dair gerçek hikayeleri inceleyen tek bir araştırma bile yoktu. 
Oysa bu hikayeler riskli cinsel davranışların daha güçlü göstergeleri olarak sayılabilir. Dolayısıyla, 


Harkness vd. (2015)e göre, bu, gelecekteki araştırmalara önemli bir katkı sağlayacak bir değişken. 

Harkness vd. (2015Y'in derleme çalışmasında, yüksek sayıda cinsel partner ve pornografik içerik tüketim eğilimi arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterildi. Ancak hiçbir çalışma, özellikle internet pornografisinin bu ilişkideki rolünü incelemedi. . Carroll vd. (2008) üniversite öğrencileriyle yaptığı araştırmada, pornografik içerik tüketiminin, hem kadınlar hem erkekler için, hayat boyunca edinilen yüksek sayıda cinsel partnerle ilişkili olduğunu; ancak son 12 ayda edinilen yüksek cinsel partner sayısıyla sadece kadınlar için ilişkili olduğunu buldu. Buna ek olarak, düzenli bir şekilde pornografik içerik tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla, son 
12 ayda daha fazla sayıda cinsel partnere sahip 
olduğunu gösterdi. Özetle, mevcut çalışmalar, cinsel partner sayısı ile pornografik içerik tüketimi eğilimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor (Harkness vd., 2015). 
Pornografik içerik tüketimi ve cinsellik amaçlı birliktelik arasındaki ilişkiye bakan çalışmalar da maalesef yeterli sayıda değil. Örneğin hiçbir çalışma — internet (o pornografisinin bu iki değişkenle olan ilişkisine bakmamış (Harkness vd., 2015). Morgan (2011), yine üniversite öğrencileriyle yaptığı bir çalışmasında, hem pornografik içerik tüketim sıklığı ve hem de kullanılan farklı medya tiplerinin sayısının hayat boyu edinilen cinsel partner sayısıyla pozitif ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu raporladı. Buna benzer olarak, Wright (2012) da benzeri sonuçlar buldu. Amerika'da ulusal düzeyde yapılan iki yıllık boylamsal çalışmada, pornografik içeriğe minimum seviyede maruz kalmanın, cinsellik amaçlı ilişkiye dahil olma olasılığının neredeyse iki kat artmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Ancak, bunlara zıt olarak, Weinberg vd. (2010) kadınlar için, pornografik içerik tüketim sıklığının, cinsel tercihlere bağlı olmaksızın, sadece son 12 ayda her iki tarafın da önem vererek dahil olduğu ilişkilerdeki partner sayısıyla ilişkili olduğu ve cinsellik amaçlı ilişkilere yönelik bir partner sayısı artışı yansıtmadığını savundu. Ancak bu ilişki, heteroseksüel ve heteroseksüel olmayan erkeklerle henüz test edilmedi (Harkness vd., 2015). Cinsellik amaçlı ilişkiler ve pornografi arasındaki ilişkiyi özetlemek istersek, bu alanda bir araştırma kıtlığı olduğunu söylemek oldukça yerinde. (o Mevcut araştırmaların (bulguları 


birbirleriyle çelişen bulgular sunmakta. Konunun cinsel (ohayat (o sağlığı (o açısından (o önemi düşünülünce, gelecekteki çalışmalara çok iş düşüyor (Harkness et al., 2015). 

Pornografik içerik tüketimi ve cinsel hastalıklara karşı korunma davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da genellikle homoseksüel ilişkiler üzerine odaklanmıştır Heteroseksüel örneklemlerle yapılan çalışmalar da sadece pornografik içerik tüketimi ve korunmasız cinsel birliktelik yaşama eğilimi arasındaki ilişkiye zayıf bir destek sağlayarak daha az tutarlı olarak gözükmekte. Tüm bunlar göz önüne alındığında, kesinleşmiş genellemeler yapmak oldukça zor (Harkness vd., 2015). 

Metodolojik olarak aşılması gereken birçok sorun olduğu da aşikar, Problemlerin en büyüğü de dış geçerlilik (external validity) ile alakalı olup ön yargı ve kullanılan yetersiz örneklemleri yansıtıyor. Çalışmalar genellikle genç üniversite öğrencileri üzerinde yapılıyor ve bu durum genelleme yapılabilmesini sınırlandırıyor. Bir diğer husus ise neredeyse tüm çalışmaların kestirimci (predictive) araştırmalardan oluşması ve bu durum pornografik içerik tüketimi ve riskli cinsel davranışlar arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurmayı engelliyor. Pornografik içerik tüketimi cinsel davranışlara sebep oluyor olabilir, ya da tam tersi. Hatta ikisi de birbirine sebep oluyor ya da bir diğer dahil edilmeyen aracı değişken (mediating variable) var olabilir. 
Böyle bir alanda, deney planı tasarlamanın hem pratik hem de etik açıdan oldukça zorluğuna rağmen, geliştirildiği taktirde alanyazına önemli katkılar yapılacağı atlanmamalıdır ( 

Özet olarak, pornografi ve riskli cinsel davranışlar arasındaki alanyazına bakıldığında, ikisi arasında bir ilişki olduğu görülüyor ve hatta bu ilişkinin hem pornografi hem de internet pornografisi için geçerli olduğu söylenebilir. 
Ancak araştırmalar oldukça sınırlı. Riskli cinsel davranışlar toplumsal sağlık problemlerinin önemli bir kısmını oluşturmakta. Çünkü riskli cinsel (o davranışlar (ocinsel (oyolla (bulaşan hastalıkların artmasına ve negatif sonuçlara sebep olabilir. Mevcut bulgular ışığında, pornografik içerik tüketimi ve riskli cinsel davranışlar arasında yönü belli bir nedensellik ilişkisi kurulamasa da, klinik alandaki potansiyel sonuçlarını göz önünde bulundurmak önemli olabilir. Bu yüzden, bu alanda daha fazla araştırmanın yapılması oldukça önemli ve gereklidir (Harkness vd., 2015). 


Bilinç Dışının 
Çekim Kuvveti 
Aslı Gül Küçükakyüz 


Küçük bir çocukken neler yapardınız? Nasıl bir çocuktunuz? Merakınıza kapılıp kendinizi evden çok uzakta bir yerde ya da hayaller alemine dalıp gitmiş bir halde buldunuz mu hiç? Hafizanızı biraz oyokladığınızda bir şey hatırlamanız mümkündür elbet ama hatırlayamadığımız bazı kısımlar da vardır. Bazı görüntüler, sesler, sözler hayal veya rüya gibi gelir ama bir yerlerden tanıdık bir dokuları da vardır. Biraz şüpheli biraz mistik bu durumun sebebi tamamen örtük bellektir. Bilinç dışımızın bize “öyun oynadığı, muhakeme becerimizin-henüz-ellerimizden tutup bizi yönlendirmediği günlerde örtük bellek bilinç dışı aktiviteleri ile devredeydi ve yaşadığımız her şeyi kaydediyordu hayatımızdaki önemli etkisini sabırla bekleyip göreceği güne kadar, Bu ay konumuz Ooçekim oOve birlikte (o çocukluk yaşantılarının bizleri yetişkinlikte yönlendirdiği durumlara, çekim salanına girdiğimiz durumlara ve seçimlerimizin etkisiyle bugün bulunduğumuz konuma dair bir yazı bekliyor olacak hepimizi. 
Hazırsak harflerin mucizeler yarattığı satırlarda gözleriniz kaymaya devam etsin ve başlayalım. 


Psikolojide — birçok «bellek | türü , incelenir. 
Bunlardan bir tanesi de Örtük bellektir. Örtük bellek bilgilerin bilinçsiz ve farkında olmadan otomatik bir şekilde kaydedilmesi ve bu kayıtların o hatırlanması (o sürecidir. Gelişim psikolojisinde (o ikinci Oüçünce ve yedinci dokuzuncu aylarda bebek problem çözme yetilerini, kişiler arası ilişkilerini şekillendirecek sözel olmayan anı izlerini oluşturur. Bu anı izleri, yinelenen Oyaşam olaylarına karşı belirli davranışlar olarak çocuğun belleğinde kaydolur. 
Bu sözel olmayan anı izleri yani örtük bellek zihinsel model ve şemaların oluşmasında öncü role sahip olur. Örtük bellek kavramı, belleğin geleneksel mekanizmasından farklı bir boyutunu temsil edecek şekilde kullanılır (Akdemir, Cangöz, Örsel ve Selekler, 2008). Bazı kaynaklarda ise örtük bellek hatırlama olmadan akılda tutma olarak da tanımlanır ve örtük belleğin sosyal bilişi, problem çözmeyi ve bilişsel 


gelişimi etkilediği belirtilmektedir Açık bellek yani bilinçli olarak kullandığımız ve rasyonel bilişsel süreçlerimizde görev alan hipokampüs merkezli açık belek ile örtük bellek arasında önemli farklar olduğu söylenir. Yapılan bir deneyde gösterilen resimlerin verilen sözcüklerden çok daha iyi hatırlandığı görülse de sözcüklerin resimlerden çok daha fazla hazırlama etkisi (o yarattığı (Oörtülü bellek testlerinde görülmüştür. Araştırmalar bütüncül ve bilinçli bir farkındalığın ancak açık ve örtülü belleğin bir arada değerlendirilmesiyle mümkün olduğunu söyler (Roediger, 1990). Psikoterapinin önemli bir amacı terapist tarafından yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçların, kişinin geçmiş hayatının bugününe yansıması ve bilinç dışı kayıtların o bugünkü davranışlarına (yansıyan etkilerini keşfetmektir. 


Beck tarafından yapılan çalışmalarda obsesyonların temelinde bilişsel çarpıtmaların yer aldığı söylenmiştir. Bilgiyi işleme sürecindeki yanlışlar ve etkisiz bilgi değerlendirmeleri herhangi işlevsel yönü olmayan taraflı düşünme eğilimlerini o oluşturmaktadır. | Bu ( bilişsel çarpıtmalar aşırı genelleme, soyutlama, büyütme ya da küçültme, keyfi çıkarsamalarda bulunma, olumluyu görmezden gelme ve ikili düşünme gibi başlıklar olarak sınıflandırılıştır. Peris ve diğerleri tarafından 2010 yılında yapılan araştırmada Obsesif Kompulsif (OKB) bozukluğu olan kişilerin bilişsel çarpıtmalarının normale oranla daha yüksek olduğu ve söz konusu dönemin ergenlik döneminde yaşanması ihtimalinin fazla olduğu belirtilmiştir. Peter Bros ise 1967 yılında yaptığı çalışmalarında çocukluk dönemindeki bireyselleşme süreci ve aileden ayrı olarak birey haline gelme, yaşanan travmaların üstesinden gelmeye çalışma, cinsel kimlik ve ego oluşumunun toplumsal . normlara bağlı olarak baskılanması, bedeni gelişen çocuğun bu değişikliklerle baş etmek ve onlara uyum sağlamak zorunda kalması çocukluktan kopup yetişkin dünyasına adım atıyor oluşu olumsuz duygular yaşamasına sebep olan etmenler olarak gözlemlemiştir. Bireyden beklenen davranışlar giderek basitten karmaşığa doğru şekil aldığı için birey kendisinden beklenen pek çok başarı altında ezilerek tek başına «kaldığını hissetmiştir. 
Dolayısıyla o “bunalım “dönemi” “ olarak da nitelenen ergenlik dönemi bilişsel çarpıtmalar için oldukça elverişli ve riskli bir dönemdir. Bu 


nedenle ergenlerle yapılan çalışmalarda OKB ile bilişsel (o çarpıtmalar (oarasındaki (o bağlantılara odaklanılmıştır. OKB ile ilgili olduğu düşünülen hatalı değerlendirmelerin çocukluk döneminden yetişkinliğe geçiş sürecinde daha çok arttığı bilişsel gelişim özellikle ergenliğin sonlarına doğru en yüksek noktasına ulaştığı ve gelişimin ilerlediği (o dönemlerde (o yanlış inanç ve değerlendirmelerin o soyut düşünme — yetisini dolayısıyla mantık ve muhakeme süreçlerini etkilediği (ogörüşü (o pekişmiştir. Yetişkinlik döneminde OKB yaşayan bireylerin küçük yaşlardan itibaren bilişsel çarpıtmalara sahip olduğu bulunmuştur (Kaya, Demir, 2016). 


Örtük bellek çevrenin yapısını soyut olarak algılamayı ve sezgi süreçlerinden yararlanmayı sağlar. Çevremizde meydana gelen herhangi bir problemin üstesinden daha önceki bilgilerimiz ve örtülü bellek süreçlerimizi oluşturan problem çözme öğrenimlerimizden faydalanarak geliriz. 
Atalarımızdan getirdiğimiz içgüdüler ve yaşama dair. hayatta kalmayı sağlayan bilgiler örtük bellekte yer alır ve bilinç dışı yollardan hareketlerimize etki eder (Reber, 1989). Jung insan zihninin evrim tarafından biçimlendirildiğini o dolayısıyla (geçmişiyle bağlantılı olduğunu ve bu bağlantının yalnızca çocuklukla değil -insan türünün kendi türünün geçmişiyle de-bağlantılı olduğunu söyler. Jung'a göre tüm insanlık evrimi içerir. Örnek olarak, bir 


insanın yılandan ya da karanlıktan korkuyor olması onlara maruz kaldığı anlamına gelmez. Bu eğilimler, o atalarımızın (o kuşaklar (o boyunca yaşantıları sonucu aktarılan ve beyin dokumuza işlenen bilgilerdir. Bilişsel süreçlerden sorumlu olan beyin olduğu için kolektif bilinç dışı oluşumu (oOevrime (Oove beynin o evrimine dayandırılmıştır. Kolektif bilinç dışının evrimi insan bedeni evrimi ile özdeş bir yönde devam etmiştir (Gençtan, 2007). 


Örtük bellek bizi bilinçsiz bir şekilde farklı alanlara ve durumlara çeker ve kendimizi farklı boyutlardaki davranışlara çekilmiş halde buluruz. 
Bazen sürekli benzer sonuçlar yaşadığınız olaylar olduğunu ya da birbirine benzer insanlara çekim duyduğunuzu O hissederseniz (o bilinç (o dışı süreçlerinizin bundaki payını es geçmeyin. İnsan beyninde henüz her işlevini bilmesek de her şeyin birbiri ile nedensel bir bağlantısının olduğunu unutmamalıyız. Her anlamda sağlıklı ve başarılı olmak ve kendi çocuklarımızı da böyle yetiştirmek için bilinç dışının akıllı hafızasından olabildiğince iyi yararlanmalıyız. Son olarak, çekim hissettiğimiz alanlara yeniden bir göz atmanızı temenni ederim. Belki de kararlarımız sandığımız kadar bize ait değildir ve çekim hissettiğimiz, o an akımına girdiğimiz her şeyin bilinç dışında farklı bir mekanizması vardır sevgili okur. Görüşmek dileğiyle! 


Kişiler Arası Sevgi ve Çekicilik 
Serap Ataş 


Kişiler arası sevgi ve çekicilik uzun yıllardır tartışılan, anlamına farklı nedenler atfedilen bir konu. Kimleri, neden ve nasıl çekici buluyoruz? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye farklılık gösterse de, aslında bu konuda genel mânada bazı kriterler mevcut. 

“Sosyal Psikoloji? kitabında Taylor ve arkadaşları (2015) kişiler arası sevgi ve çekiciliği belirleyen unsurları detaylarıyla ele alıyor: Neden bazılarını seviyoruz, çekici buluyoruz da bazı insanları bulmuyoruz? Yakın çevremizi, arkadaşlarımızı seçmemizi belirleyen şeyler neler? Genel bir yanı üllendirildiğimiz ve ihtiyaçlarımızın karşılanmasına yardımcı olan insanları” çekici  bulduğumuzdur. Toplumsal onay, mühim bir ödüllendirilme şeklidir. Birçok çalışmada, bizi olumlu değerlendiren insanları sevme eğilimde olduğumuz görülmektedir. Buna ek olarak, çekicilikte “karşılıklılık” eğilimi de söz konusudur. Bizi seven ve çı bulan insanları severiz ve ilişkiler uzun dönemliyse bunun etkisi artar, 

Diğer oObir oOtemel Ogörüş (o “toplumsal-değişim” düşüncesinden gelmektedir. Etkileşimde bulunmamızın kârlı olduğu insanları sevme eğilimimiz vardır. Başka bir deyişle, ilişki içerisinde aldığımız ödüller, o ilişki için ödenen bedellerden fazla olan insanları çekici buluruz. 
Randevulara sürekli geç kalan arkadaşımızı aynı zamanda görüşmelerimizde akıllı, zeki ve eğlenceli bulduğumuz için sevme eğilimimiz vardır. Toplumsal değişim ( teorisi, Obunun yanında (“karşılaştırmalı yargılarda”” bulunduğumuzu o vurgular. Bunu ise insanlarla ilişkilerimizi birbiriyle kıyaslayarak yaparız. 
Bu genel ilkelerin yanı sıra, kişiler arası çekicilik ve sevgiyi etkileyen daha özel faktörler bulunmaktadır. 
Sevgi ve çekiciliği belirleyen dört temel belirleyici: fiziksel yakınlık, tanışıklık (aşinalık), benzerlik ve diğer kişinin kişisel özellikleridir. 

İlk faktör olan yakınlık etmeni, yakınımızda olan insanları sevdiğimizin altını çizer. İki kişinin bir arkadaşlık kuracağının en önemli belirleyicisi birbirlerine ne kadar mesafede yaşadıklarıdır. Başka ülkelerde, hatta aynı şehrin uzak uçlarında yaşıyorlarsa, büyük bir ihtimalle arkadaş değillerdir. Yakınlık arttıkça arkadaşlık kurma ihtimali artacaktır. Ulaşılabilirlik, etkileşim beklentisi ve sürekli olarak etkileşim kurulan kişiyi sevme eğilimi yalınlığın çekicilik üzerindeki etkisini belirler. 

Tanışıklık (aşinalık), görme sıklığının sevgi üzerindeki etkisini ele alır. Bir insanı sık görüyor olmak kişiler arası sevgi ve çekiciliği arttırmaktadır. Bu durum, evrimsel psikologlar tarafından da aşina olanın güvenilir ve bizim için kestirilebilir kaynaklar olması ile açıklanmaktadır. 
Bu faktörün sınırlılığı, görme sıklığının sevgi ile sonuçlanabilmesi için karşımızdaki kişiye ya biraz sevgi 


beslememiz ya da nötr olmamız gerektiğidir. 
Sevmediğimiz insanlar için görme sıklığının artması aksi yönde bir etki yaratabilir, çatışmaları arttırabilir. 
Benzerlik faktörü, bize benzeyen insanları sevdiğimizi ve çekici bulduğumuzu savunur. Benzerlik, genellikle ödüllendirici bir durumdur. Bilişsel tutarlılığı en çok kendimize benzeyen insanlarla Yaşadığımız ilişkilerde deneyimleriz. 

Olumlu kişisel özellikler ise cana yakınlık ve yeteneği kapsamaktadır. Dış faktörlere karşı olumlu bakış açısına sahip insanları sıcak olarak algılarız ve cana yakın buluruz. Toplumsal hayatta başarılı, kabiliyetli ve akıllı insanları sevme ve çekici bulma eğilimimiz vardır. İyi konuşmacıları, güzel yemek yapanları, iyi ders anlatan retmenleri severiz; Fiziksel çekicilik ise bir diğer faktördür. Bir kitabın kapağına bakarak seçmememiz gerektiğine inansak bile, başka her koşul eşit olmak şartıyla, fiziksel olarak çekici insanları daha fazla sevme eğilimimiz vardır, Şaşırtıcı olan ise, fiziksel olarak çekici bulduğumuz insanların aynı zamanda, ruh ve beden sağlığı, güç ya da zeka gibi fiziksel görünümle ilişkisiz şeylerde de iyi olduklarını varsayma eğilimimiz vardır (Taylor, Peplau Ve Sears, 2015). 

Tüm bu faktörler kendi içinde istisnalar barındırabilir. 
Örneğin bizden çok uzakta olmasına rağmen bir insanı sevmeye” devam edebiliriz, bize benzer özellikler göstermeyen birini farklılıkların çekiminden ötürü sevebiliriz, ya da fiziksel olarak çok çekici birini karakteri nedeniyle itici bulabiliriz. Fakat genel olarak, insanları bu faktörler temelinde değerlendiririz ve bu da kiminle yakın ilişkide bulunacağımızı, kimi itici bulup kimi seveceğimizi belirleyen etmenler olarak hayatımızda yer alır, Karmaşık bir varlık olan insan, kimi zaman tüm bu faktörlerin bileşimi ile bir insanla arasında bağ kurar, kimi zamansa bir tanesi bile yeterli olabilir, 

Bunlara ek olarak, seveceğimiz, çekici bulacağımız kişileri nasıl "bulduğumuz" da bu konunun diğer bir önemli yönü. Andaç Demirtaş (2004) bu konuyu iki başlıkta ele alıyor. "Sınıflandırma" ve "kendini doğrulayan kehanet" ilişkilerimizi belirleyen önemli unsurlar. Sosyal sınıflandırma, çevremizdeki insanları belirlerken çok fazla bilişsel çaba göstermeden onları kategorize etmemizi ifade ediyor. Aynı sınıftan bireyler arasında benzerlik kurma ve farklı sınıftan bireylerin de farklı o özelliklere | sahip (o olduğunu (o düşünme eğilimindeyizdir. Bu bilişsel Okısayol, (o çevremizi şekillendiren ve çok fazla düşünmeden yargılarda bulunmamızı sağlayan bir yol olarak görülür. Kendini gerçekleştiren kehanet ise bunu ilk araştırma konusu yapan Robert Metron (1948) tarafından bu ismi almıştır. 
Merton'a göre; Bir duruma ilişkin yapılan tanımlar, yordamalar, bir zaman sonra o duruma bağlı bir parça haline gelir ve durumla ilgili daha sonraki olayları da belirler. Kendini gerçekleştiren kehanet, başta konunun yanlış bir tanımından oluşurken, sonradan, aslında yanlış olan bir konuyu gerçeğe dönüştürür. İnsanlar arasındaki ilişkilerde bu süreç yaygındır ve kalıpyargıların kalıcı olmasını sağlamada oldukça etkilidir. Yeni tanıştığımız. 
bir o kişinin oOsoğuk (olduğuna (o inandığımızdaki davranışlarımızla, onun sıcak ve samimi biri olduğunu düşündüğümüzdeki davranışlarımız aynı olmayacaktır. 
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Cinsel Terapist, Uzman 
Psikolog Nuran Oğuzkaya ile Röportaj 

Arzu Hamurcu 


Yüzyıllardan beri süregelen tartışmaya sizin pencerenizden bakarak başlayalım. Ne dersiniz? Aşk gerçekten var mı, yoksa insanların birbirine duyduğu şey sadece fiziksel bir çekim mi? 


Aşk gerçekten var mı sorusunun cevabı muhtemelen var ki hep konuşuluyor. Bugün de, dün de ve yarın da konuşulacak gibi görünüyor. Aşkın içinde fiziksel çekim olduğu gibi duygusal çekim de var tabii ki. Hatta bazen sosyal çekim yani benzer olan biri ile beraber olma isteği ve tutkusu. Aşkın bu kadar konuşulmasının nedeni, çok yoğun duygular barındırması ve ömür boyu sürmemesi olabilir. 


Farklı düşünen, farklı hisseden kişilerin biri i çekmesi, birbirlerine farklı bakış açıları kazandıracağından mükemmel bir ilişki gibi görünüyor. Ancak uzun vadede düşündüğümüzde de zıt kutupların çekim gücü hala ilk günlerdeki kadar güçlü kalabiliyor mu? 


Bu sorunun cevabı; hayır ilk günlerdeki gibi kalamıyor. Farklılıkların birbirini çekmesinin altında çocuklukta doyurulmamış bize yasaklanan şeyleri yapabilene çekiliyoruz. Bu bir zenginlik olarak değerlendirilebilir tabii ki. 
Ama farklılıkları yönetmek benzerlikleri yönetmekten daha zordur. Aşık olunan neden yani ıdakinde çeken şey aynı zamanda uzun süreli ilişkide rahatsız eden şeye dönüşebilir. Çünkü diğeri benim yapamadıklarımı yapabilen olduğu için ona çekildim ama onunla yaşarken yapamadıklarımla her an karşı karşıya gelmek de yorabilir, Yani aşık olduğum şey aynı zamanda boşanma nedenim olabilir. 


Cinselliğin nasıl yaşandığına dair farklı insan deneyimleri mevcut. İnsan doğasına monogominin mi poligaminin mi daha uygun olduğuna dair farklı görüşler duyuyor ve okuyoruz. Ama belki de tüm insanlığa atfedilebilecek genellikte bir cinsellik deneyim tanımı yok. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


It biyolojik kökenli davranmıyor aynı davranışa iyip içmiyoruz, bu eylemlere duygusal ve sosyal 


şıyor. İnsan yaşamak için yaptığı tüm sosyal ve psikolojik faktörler de ekleniyor. Yani ölmemek için anlamlar da yüklüyoruz. Ev bi ruktan, sıcaktan, zararlı hayvanlardan koruyarak hayatta kalmamızı sağlarken, aynı zamanda toplumsal statümüzü de belirliyor. Daha geniş, daha büyük ,daha güzel yerde gibi. Aynı ev bizim sığındığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz ve yuva adını verdiğimiz psikolojik anlamlar kazanıyor. Tüm bu faktörler insanı diğer canlılardan ayıran özellikler. Yani insan, aynı zamanda toplumsal ve duygusal bir canlı. 
Cinsellik de aynı şekilde toplumsal ve duygusal yanları olan bir eylem olup iki cinsi birbirine hem çeken hem de bağlayan bir deneyim. Monogami, poligaminin biyolojik kökenleri olsa da söz konusu insan olunca poligamik avranışının onunla birlikte olan dişide oluşturacağı duyguya empati yaptığımızda biyolojik nedenle erkeğin birden fazla dişiyi dölleyebilmesinden kaynaklanan avantajından söz edemeyiz. 


Cinsellik insanlar arasında başka türlüsü mümkün olmayan bir bağ kuruyor belki de. Cinselliğin dahil olduğu ve olmadığı ilişkilerin birbirinden temelde ve ilişki dinamikleri açısından farklı olabileceğini söyleyebilir miyiz? 


Cinsellik ruhen ve bedenen bütünleşme duygusu yaratan bir durum. Dolayısıyla bir ilişkide cinselliğin olup olmaması ilişkinin niteliğini ve bağlılık durumunu etkileyecektir.Ruhsal bütünleşmenin yanı sıra cinsellik yoluyla gelen ruhsal ve bedensel yakınlık bağlanma duygusunu tabii ki güçlendirecektir. 


Vajinismus, cinsel isteksizlik gibi problemlerle bireyler arası var olan cinsel çekimin şiddeti korele midir? Bu problemlerin tetikleyicileri nelerdir? 


Vajinismus ya da cinsel isteksizlik karşıdaki partnere hissedilen duygudan bağımsız, kişinin kendi geçmişinden getirdiği dinamiklerle ilgilidir.Bu nedenle o kişiye cinsel çekim duyup duymaması ile ilgisi yoktur.Partnerine cinsel çekim duyma açısından hiçbir sıkıntısı olmayan bir kişi, vajinismusu yaşar.Aynı durum cinsel isteksizlik için de kısmen geçerlidir.Her cinsel isteksizlik durumu kişinin partneri ile ilgili değildir, yine kendi psikolojik özgeçmişinden kaynaklanabilir. 


Sadakat ve aldatma durumları, aradaki iletişim kanalının farklılığına göre farklı tanım ve sonuçlar getirebiliyor. Aldatma ne zaman aldatma? Cinsellik dahil olmadığında daha masum mu yoksa sadece cinsellik olduğunda ve yoğun duygular olmadığında mi daha masum? Ne düşünüyorsunuz? 


Aldatma ve sadakatsizlik kavramları iç içe iki kavram.Sadakatsizlik ilişkide üçüncü bir kişinin var olması aldatma ise sadakatsizlik sonucunda söylenen yalanları içerir, dolayısıyla da kaçınılmazdır. Erkekler üzerinde cinsel o sadakatsizlik daha yıkıcı etki bırakırken, kadınlar duygusal sadakatsizlikten daha çok etkileniyorlar.Dolayısıyla masum bir sadakatsizlik bulmak zor gibi görünüyor.Her türlü sadakatsizlik karşıdaki eş üzerinde acı duygusunun yaşandığı, güven kaybıyla giden bir travma oluşturuyor. 


Bir ilişkide var olan cinsel çekimin zaman geçmesi ile azalması ve yok olması kanunlaşmış mıdır? Çiftler iğini çaba dahilinde koruyabilirler mi? 


aralarındaki cinsel çekimin bu dinami; 


Zamanla tutkunun azalması belki de kaçınılmazdır.Aşk anında aşık olanın yaşadığı duygu her ne kadar cazipse de sürekli aynı yoğunlukta duygulanmakta belki yaşamın gerçeğine ve gidişatına uygun değildir.İlk günkü gibi karşıdakinden başka bir şeyi gözü görmeyen bir erkek ya da kadının hayatın değişik dönemlerinde değişik görev ve sorumlukları olacaktır.Belki de sürekli o yoğun duyguyu yaşamak hayatın gerçeğine uygun değildir, Ilik için aynı mantık geçerli olabilir mi bilmiyorum yani her an on yıl sonra da eşi çekici ve ilk günkü gibi cazip bulmanın ne sakıncası olabilir.Zamanla coşkunun azalması; başka önceliklerin belirmesi, cinselliğe ve eşe gösterilen özenin azalması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunun için eşlerin coşkuyu canlı tutabilmek adına gerekli önlemleri almaları,ilişkiye özen göstermeleri bu durumun derecesini azaltabilir. 


Ayın Farkındalıkları 
1 Şubat Sinemanın İcadı 
1 Şubat Barış Manço'nun ölümü 
4 Şubat Dünya Kanser Günü 
8 Şubat Cem Karaca'nın ölümü 
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü 
11 Şubat Özge Can Aslan 


18 Şubat Tezer Özlü'nün ölümü 


27 Şubat İvan Pavlowun ölümü 


Sil Baştan (Eternal Sunshine of 
Spotless Mind) 
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Filmin Künyesi 

Yönetmen: Michael Gondry 

Oyuncular: Kate Winslet, Jim Carrey, Elijah Wood, Kirsten Dunst 

Yıl: 2004 Süre: 108 dk 


Bir çok düşünürce insan anılarıdır. Anıları ke vardır ve anıları ile var olmaya devam edecektir. Geçmişi kişiyi o kişi yapmaktadır Locke'a göre hafiza, anılar ve geçmiş kişiyi tanımlayari kavramlardır (Balku, 2017). Kişi bu kavramları ile yardır. Ancak yönetmeliğini Michel Gondry'nin yaptiğı En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi Sil Baştan filmi bu görüşün karşıtı bir filmdir diyebiliriz (Wikipedi, 2017). Filme göre insan sadece hatırladıkları ile değil unuttukları ile de vardır. 
Bir çoğumuz (bazı kötü anılarımızı) unutmayı Artik taşınamaz hale gelen) anılarımız, 

önünde bir engel olmaktâdır. (Balku, 2017). Özgürlüğe ulaşmanın yegane koşulu Knutmaktır. 


Filmde Joel Birisn (Jim Carrey) ile İClementine Kruczynski en Winslet) bir birini sever iki aşıktır. 
Joel bitme eşiğine gelen ilişkisinin | sonlarında Clementine ile /tanışır ve ona aşık olür. Joel ile 


Clementine 'nın! karakterleri birbirini yiğ-yang gibi çevrelemiş gibidir. Joel ne kadar içine kapatfık, rasyonel bir insansa Clementine o kadar dışa dönük, duyguları ile hareket edeh biridir. İkisi de birbirlerinin bu özelliklerinden | etkilenip O beraber | yaşamaya başlamışlardır. Apçak belki de her ilişkide /olduğu gibi bu zıtlıklar artık bnlar için çekilemez bir hâle gelir. İlk başta küçük tartışmalar ile başlar, sonrasında ise büyük kavgalara dönüşür. Bir gün nie, Dal ie için çekilmez hüle gelince hafıza sildirme merkezi denilen bir yere! gidip onda Joel' ile sin olan anılarını sildirir; (Bunu filmin kendine has olan kurgusundan filmin başında görürüz.) Bu durumu öğrenen Joel'de sinirlenir ve böyle (bir hayata dayanamayıp o da Clementine ile olan anılğrını silmek in aynı yere gidip anılarını sildirmek ikter. Filmin büyük çoğunluğunu bu sildirme işlemi oluşturmaktadır. 
İlk başta tüm karârlığı ile bu anı sildirme işlemini kabul eden Joel, sildirme işlemi sırasında Clementine ile olan iyi kötü tüm hatiralarını hatırlayınca bundan vazgeçer 


ama bunu | durdurabilecek bir güce sahip değildir. 
AAnılarındaki oClementine'nın yardımı ile sildirme işlemini dufdurmak için farklı çabalar içerisine girer. 
Çabaları her defasında boşa çıkari Sonunda bunu durduramayacağını . “layan (oJoğl ( anılarındaki Clementinefile son kez vakit geçirmek ister. Yakında ondan hiç!bir iz kalmayacak Glementine ile. Ve sonunda kaçınılmaz bir son gelir ve Clementine ile olan tüm anıları Silinir, Sabah bir boşluk ile kalkan Joel işe gitmek içir yola çıkar ama © boşluk onu bundan alıkoyar ve Clementine ile ilk kez katşılaştıkları sahile gider. Clementine da oradadır. /Birbirlerini hiç hatırlamamâlarına rağmen yine birbirlerine aşık olurlar. 
Sil Baştan başlamışlardır. Mary Svevö (Kristen Dunst) hi silditme merkezinde çalışanlardandır. Mary, sık sık Nietz$che'nin "Unutkanlar hatalarının (acısını çekmezler." sözünü tekrarlar. Dr. 
Howard'a (Tom Wilkinson) ile önceden ilişl olduğunu Ve ardından onun da anılarını sildirdiğini öğrenince tüm sildirme işlemi yaptıranlara dosyalarını yollar. Mi baştan birbirlerine olan Joel ve Clementine| de bu işlemi rını öğrenirler, Sildirme işlemi öncesi birbirleri hakkıhda düşüncelerini öğrenen Jodi ve Clementine tüm o kötü onları kısıtlayan anıları yerlip tekrar bir ilişkiye âdım atarlar ve özgürlüklerine kavuşurlar. | 


şanslıdır, 


| 
Joel ve Clementine'nin birbirlerini akıllarından silmeleri rağmen kalplerinden silememelerini| ve bir sonraki hayatlarındâ tekrar birlikte olmalarını ânlatan Sil Baştan filmi Nietzsche'nin Bengi Döngüsü'nü Çok iyi işlemiştir. 
Kahramanldrımız kendilerini kendileri yapan anılarını silmelerine fağmen birbirlerini çeken e çekim kuvvetine engel olanlamış ve tekrar kavuşıhuşlardır. Gerek senaryosu Ti kurgusu gerekse Jin) Carrey ve Kate 


Winslet'in | harika performansı ile zevk alarak 


izlenebilecek harika bir film. Hepihize iyi seyirler 


dilerim... 


/ Çekim Temalı İzlenebilecek za Önerileri! 


La La Land: Geleneksel jazz hayranı olan Sebastian ile oyuncu olmak yen Mia sıkışık bir trafikte karşılaşırlar. 
Ama her iki bu Karşılaşmanın devamindâ gerçekleşecek aşktan habersizdir. Sanata dair hayalleri olan Sebastian ve Mia birbirlerine aşık olurlar, Ama hayatları aşklarını ve hayallerini gerçekleştirme azimlerini sınar. Bir çok | Oscar'ı evine götürmüş La La Land aynı zamanda güzel bir müzikal şov sunuyor. | 


ii 
Yönetmen: Damien Chazelle | sling, Emma Stone, John Hegend 


Yıl:2016 
Süre; 128 dk. | 


Predestinati Zamansal ajanlık Yapan kahramanımız zamanda yolculuk : yaparak bomb rü saldırılarını engellemektedir. Fiyasko Bombacığı denilen te ti engellemek ise onun bir numaralı amdcıdır. Yeni bir görev için bir barda barmenlik yapar. EM "Evlenmemiş Anne" mahlaslı köşe yazarı Jolin'u zamansal ajan yapmaktır. Jdhn'un da geçmişle yanknğ bir hesaplaşma vardır. | | 


| 
Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spiğrig Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor 
Yıl: 2014 
Süre: 98 dk. | l | 


Searching for Sugar! Man: En İyi Belgeğel Akademi (Ödülü'nü kazanan belgesel-film 1970'lerde Amerika, Detroit'te 


a — z aşayan müzisyen Sixto Rodriguez'ın hayatını anlatmaktadır. 
fa Rodriguez'in 70'lerde çıkardığı albümü Amerika'da neredeyse poo İhiç satılmamıştır. Ancak çok uzaklarda, Güney Afrika'da, tanlhin k 


milyonlarca kişiye ulaşmış ve yıllarca e kalmıştır. 
Rodriguez'in ve şarkılarının Detroit'ten Güney Afrika'ya 


SEARCHING uzanan hikayesi anlatılıyor. 
FOR A 
SUGAR MAN Sene NM 


Segerman 
yi Yıl: 2013 
Süre: 85 dk. 
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“İnsan önce renklerden başlamalı değişmeye, ” 


İnsanların arasındaki "şey"in kırmızı bir imge olduğunu düşünün. Kimisi ipek bir elbise, kimisi buruk bir şarap, belki bir biberin acısı... Bazen pencereden bir güz kızılı serinliğini çekmek gibi içine, bazen çilli yanaklarda çocuksu bir gülümseme... Sana tonunu seçmek kalıyor kırmızı yaşamların... 


““Beni bir daha arayıp sormaman için hiçbir 

açıklama yapmayacağım. Bu, çok farklı.. Sonunda 

beni öpüşmeye alıştırdın da havaalanında öpüşecek 

beceriyi kazanamadım daha. Son bir kere öpüşelim, Ğiz.*” 


kaldırabiliyorsun oda sen de bunu 


rahatça geliyor anlamıyorsun." 


sana, 


Evli bir kadınla genç bir erkeğin adlandırıldığı anda yok olacak ilişkisi; aynı adamla ilişki yaşayan iki kadının ayrıksı ilişkileri; dünyayı düzeltebileceğini sanırken kendisine dair hiçbir şey bilmediğini fark etmenin hüznü; toplumun herkes tarafından benimsenmiş Oogörünen oOdeğer (o yargılarının çürümüşlüğü; bir çocukla bir ihtiyarın aynı pencereden o bakmaları... Tomris Uyar sade üslubunu son derece etkili bir şekilde kullanarak toplumsal baskı olgusunun etrafında kurduğu 


Çekinmeyin, Çekilin! 
Fulya Akıncı 


Dikka... Ses kont.. Öhöm, evet, merhaba! Bir hikaye anlatmak istiyorum, Öncelikle sizi bir deniz kenarına götürmeliyim. İzlanda'nın metrelerce u kumsalını hayal edin lütfen. Yüzünüze vuran serin tuzlu suları ve temiz havayı hissedin. Ayaklarınızın altından çekilip kabaran okyanusu düşünün ve buna sebep olan iki büyük aşkı... İşte hikayemiz bu iki büyük aşkla ilgili 


anan siyah 


Aslında yer yer klişeleşmiş bir aşk hikayesi Hikayemizde heybetli mi heybetli, tüm gezegenlerin ilgisini çeken ve halihazırda gerçek anlamda dokuz gezegeni (Plüton... aramıza tekrar hoş geldin dostum!) çekimi altına alan Güneş ve hayatı boyunca Dünya'nın etrafında pervane olmuş fakir ama gururlu Ay var. Ay'ın sevdası büyük Dünya'ya, Dünya ne yaparsa yapsın vazgeçmemiş onu takip etmekten Dünya'nın ona bakmayacağının farkındaymış, çünkü gri ve kirli gözüküyormuş. Kendine ait ışığı yokmuş bile, Güneş'ten aldıklarını yansıtmaktan ibaretmiş. 


Dünya'nın dikkatini çekebileceği hiçbir özelliğ yokmuş anlayacağınız. o Her o şeye o rağmen Vazgeçmemiş ve Güneş'ten aldığı enerjileri tüm 


gücüyle yansıtmış, en güzel yüzünü göstermiş hep Dünya'ya. Dünya da eninde sonunda farkına varmış tabi bu uğraşın. Gittikçe daha çok seviyormuş Ay'ı, cazibesine daha çok kapılıyormuş. Güneş bu aralarındaki garip çekimi fark etmiş elbet, daha çok yaklaşmış Dünya'ya. Halihazırda çekimine aldığı gezegen yokmuş gibi daha çok yüklenmiş. Dünya'ya bir alev fırtınası gelmiş tabi bu yaklaşmayla. İçi erimiş adeta, yok olmaya başlamış. Ay'ın içini tekrar bir hüzün kaplamış, eski gri ve pis haline geri dönmüş. Bir şeyler düşünüp kurtarmalıymış bu durumu, aksi takdirde ikisi de sona yaklaşmaktaymışlar. Bir şarkı mırıldanmaya başlamış aşkını anlatan, mırıltıları yavaş 


avaş yükselmiş ve 


sonunda Dünya'nın dört bir yanını sarmış. Dünya bu şarkıyı duyunca bir şeyler kıpırdanmış içinde, çünkü ancak ve ancak iki şey bir ruha dokunabilirmiş: müzik ve sevgi. İçindeki bütün maviliklerini kaptırmış bu çekime, fiziksel olarak Güneş'e çekilse de ruhunun tamamı Ay'ın çekimindeymiş. Ay ve Dünya müzik sayesinde sonsuza kadar mutlu olmuşlar, insanlar ise ne zaman bir şarkı duysalar içlerindeki denizlerin bir yaprak gibi titrediğini ohissetmişler ( yaşarken. 
Dünya'nın da böyle hissedebileceğini nereden tahmin edebilirlerdi ki, gel-git deyip geçtiler bu çekime. 


Aşk çekimlerin en büyüleyicisidir ve böylesine sihirli ve garip çekimi anlatmanın en güzel" yolu. mektup yazmaktır, mektubun da en güzel ifade edilişi müziktir. Kaynaktan kulağa gitmeyen tek şeydir belki de müzik, direkt ruha hitap eder. Üç dakikalık bir şarkının sizi nerelere götürdüğünü gördüğünüzde anlamış olacaksınız sizi nasıl içine çektiğini 


Müzik... En güçlü mıknatıs aslında, bir ruh mıknatısı Dinlemekten zevk aldığımız ve hayranı olduğumuz sanatçı bir konser vereceğini söylediğinde, ya da sokakta birisi gitarıyla sokağa mutluluk saçtığında 


belki oo de O hayatınızda © hiçbir yerde karşılaşamayacağınız insanlarla o yan O yana gülümseyerek dinlediğinizi fark etmiş miydiniz? 


Metrobüste yanınıza kişinin  kulaklığından sizin en sevdiğiniz şarkıları dinliyor olması size o insanı metrobüsteki diğer insanlardan daha farklı ve güvenilir kılmaz mı? müziğin bir çekimi olmasaydı yine de sahillerde ateş başında “Akdeniz Akşamları” çalar mıydı acaba? Ya da reklamlarda yine kullanılır miydi tanıdık melodiler? 


oturan 


Eğer 


Müzik güzeli 


kapıldığınızda zevk aldığınız çekimlerin en 


Çekinmeyin, çekilin. 


Zaman yolculuğu sadece mü 


e kendinizi kaptırdığınızda mümkün. Boşlukta savrulurken bir çekime 


ihtiyacınız olurs 


diy: 


İstemem- Erkin Koray 


Mermaid- Sci 


Twist of Fate- Olivia Newton-John 


İstanbul- Pamela 


Ballad Of Big Nothing- Elliott Smith 


Bikinisinde Astronomi- Son Feci Bisiklet 


Jacky”s Only Happy When She's Up on the Stage- Morrisey 


Don't Panic- Coldplay 


Who's With Us- Current Swell 


Room to Breath- You Me At Six 


Buzzcut Season- Lorde 


Spirits- The Strumbellas 
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